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Introductie

In mei 2025 herdenken en vieren we dat het 80 jaar geleden is dat
Nederland door de geallieerden werd bevrijd. Het is een mensenleven
geleden, en niet voor alle kinderen is het tastbare, levende
geschiedenis. In een periode waarin oorlog weer dichtbij is, is het
zinvol en interessant om met leerlingen stil te staan bij onderwerpen
als oorlog, vrede en vrijheid. En daarin kan film instrumenteel zijn.

Focus Filmtheater heeft een aantal films geselecteerd die geschikt zijn
voor leerlingen van het primair onderwijs. Deze films kunnen overdag
vertoond worden in Focus op een in nader overleg overeen te komen
moment. Het is uiteraard zeer aan te bevelen leerlingen voor te
bereiden op het filmbezoek. Desgewenst kan er een korte inleiding
en/of een zaalgesprek worden verzorgd. Bij sommige films is er ook
lesmateriaal beschikbaar. Bij de Inscience film Evert_45 is er een
speciaal programma.

Voor het boeken van een schoolvoorstelling > neem contact op met
Kim van der Werff > k.vanderwerff@focusarnhem.nl

Prijs per leerling > 6 euro (met uitzondering van groepen onder 30
leerlingen, of wanneer de boekingsprijs van een film hoger dan
gemiddeld is). Leerkrachten/begeleiders hebben gratis toegang.
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Evert_45

In samenwerking met Inscience > duur programma 70 minuten > film 35 minuten,
randprogramma 35 minuten > geschikt voor groep 5, 6, 7, 8

Kijk mee naar de vliogs van Evert die hij maakt tijdens de Tweede
Wereldoorlog. In Evert_45 worden we meegenomen terug in de tijd. De
fictiefilm geeft een inkijkje in het leven in die tijd maar biedt ook kansen om
te reflecteren over verschillende manieren van verslaggeving en de
ontwikkeling van media door de jaren heen. In het nagesprek besteedt een
wetenschapper zowel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog als aan
mediahistorie.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=quNwgauguDM

Waar is Anne Frank

Ari Folman — Belgié, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Israél 2022 — 99 min, geschikt
voor groep 7. 8

“Anne Frank schreef haar dagboek niet om scholen haar naam te doen
dragen maar om mensen te beschermen.” Dit zijn de woorden van Kitty, de
denkbeeldige vriendin van Anne Frank aan wie ze haar dagboek schreef.
Waar is Anne Frank gaat over de oorspronkelijke boodschap van Anne
Frank en haar vader Otto: doe alles om één enkel leven te redden.

De film slaat daarom ook een brug naar het heden: Kitty wordt tot leven
gewekt in hedendaags Amsterdam. Wanneer ze erachter komt wat er met
Anne is gebeurd, probeert ze met haar vriend Peter vluchtelingen die
illegaal in Amsterdam verblijven te redden. Een film die de tijdloze
boodschap van Het Achterhuis vertaalt naar de actualiteit en tot leven laat
komen in een prachtige animatie.


https://www.youtube.com/watch?v=quNwqauguDM

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_hWvsOOvkeU

Hitler heeft mijn roze konijn gestolen

Caroline Link, Duitsland 2020, 119 min, geschikt voor groep 7, 8

Anna heeft het te druk met schoolwerk en vrienden om te beseffen dat de
wereld op springen staat. Overal in Berlijn duiken posters op met de
afbeelding van Hitler en de sfeer van oproer hangt in de straten. Wanneer
haar vader, een joods journalist, verdwijnt en de familie halsoverkop moet
vluchten uit Duitsland, beseft Anna dat het

leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die
nieuwe talen leert en nieuwe vrienden maakt.

Hitler heeft mijn roze konijn gestolen is een boekverfilming van het
levensverhaal van schrijfster Judith Kerr. Ze schreef het gelijknamige boek
meer dan vijftig jaar geleden, zodat haar eigen kinderen zouden begrijpen
waar hun moeder vandaan kwam.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LVZLIWFNYOc
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Oorlogswinter

Martin Koolhoven, Nederland 2008, 103 min > geschikt voor groep 7, 8

Tijdens de ijskoude winter van 1945 kan Michiel niet wachten totdat hij iets
kan betekenen in het verzet. Wanneer Michiel onverwacht een opdracht
krijgt, doet hij er alles aan om die te voltooien.

Winter 1944-1945, Tweede Wereldoorlog. Burgermeesterzoon Michiel is
nog maar veertien jaar als hij een neergestorte Britse piloot vindt in het bos
bij zijn dorp. Door hem te verzorgen en hem uit de handen van Duitse
soldaten te houden, bewijst hij dat hij geen kind meer is maar een echte
verzetsheld. Eerst is Michiel blij dat hij eindelijk in actie kan komen tegen de
Duitse bezetter, net als zijn stoere com Ben. Michiel ontdekt al snel dat zijn
oorlogsavontuur helaas geen spannend jongensboek is, maar bittere
realiteit. Wie kan hij vertrouwen en wat kan hij doen als zijn vader
doodgeschoten dreigt te worden?

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MCC1--8uNGl

Oorlogsgeheimen

Dennis Bots, Nederland 2014, 95 min, geschikt voor groep 7, 8

Regisseur Dennis Bots (Achtste-groepers huilen niet) laat de beelden
spreken in deze strakke verfilming van de jeugdroman van Jacques Vriens,
over Tuur en Lambert, twee jongens in een Limburgs dorp tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hun vriendschap komt onder druk te staan vanwege
de keuzes van hun ouders én omdat er een leuk nieuw meisje in de klas
verschijnt. Centrale vraag in de film is: kunnen ouders hun kinderen wel
vertrouwen, en kinderen hun ouders? Oorlogsgeheimen is een scherp
gesneden avontuur. Bekroond met diverse prijzen op internationale festivals.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1lvmzSG5siWO
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The Crossing

Johanna Helgeland, Noorwegen 2020, 85 min, Noors gesproken, Nederlands ondertiteld,
geschikt voor groep 7, 8

Noorwegen, December 1942, vier kinderen zijn op de vlucht.

Sarah en Daniel zijn Joods, ze verschuilen zich voor de Duitse bezetters in
de kelder van het ouderlijk huis van Otto en Gerda omdat ze anders het land
zullen worden uitgezet. Als plots de ouders van Gerda en Otfto worden
gearresteerd op verdenking van hulp aan de joodse kinderen, besluiten ze
hun nieuwe vrienden te helpen. Door besneeuwde bossen viuchten de vier
voor de Duitse soldaten. Het doel is om naar het neutrale Zweden te
ontsnappen, daar zijn ze veilig. Leven en dood staan op het spel in een race
naar de vrijheid. Gelukkig ontmoeten ze goede helpers onderweg. Maar wie
kunnen ze echt vertrouwen ....

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MS5roUQ_dAU&t=1s
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